
WIE ZOET IS,
KRIJGT TIRAMISU

V roeger, toen had Marco Marsepein het makkelijk. Hij bakte bergen pepernoten, 
platen vol speculaas en ook heerlijke marsepein. Zoveel marsepein dat hij 
steeds meer begon te peinzen of de kindjes in Nederland het wel op konden.

Maar nu, nu willen kinderen meer dan 
pepernoten, speculaas en marsepein. Of zoals de 
Sint zegt: “Wat een snoepkontjes zijn het toch 
tegenwoordig, hè?” Maar niet alleen de kinderen 
lusten wel iets zoets, ook Marco Marsepein stopt 
het liefst al het lekkers in zijn holle kies.

Op een dag hoort Marco Marsepein iets knorren. 
Is het een varken? Hij kijkt naar buiten, maar daar 
is niets te zien. Knor-knor, knor-knor. Daar is het 
geluid weer … Maar wat blijkt, het is de maag van 
Marco Marsepein, die rommelt van de lekkere 
trek. En weet je waar hij nou écht zin in heeft? 
Tiramisu!

Tiramisu is een 
toetje uit Italië. 

Lekker zoet. 
Met slagroom, 
mascarpone, 
sinaasappelsap, cacaopoeder en … met lange vingers. 
Marco Marsepein verzamelt alles wat hij nodig heeft. 
Maar in welk keukenkastje hij ook kijkt, lange vingers 

ziet hij nergens. Gelukkig komt Party Piet Pablo net 
binnen. Die kan hem vast helpen. “Party Piet Pablo, wil 

jij voor mij de lange vingers zoeken? Dan mag je een extra 
groot stuk van de tiramisu die ik ga maken.”

Sint-verhaaltjes



Dat laat Party Piet Pablo zich geen 
twee keer zeggen. Hij wandelt het hele 
kasteel van Sinterklaas door. Op zoek 
naar lange vingers. In de woonkamer 
ligt Chico Choco op de bank, met 
de afstandsbediening in zijn hand. 
“Laat je vingers eens zien”, zegt Party 
Piet Pablo. “Hmm, jammer, die zijn 
niet echt lang.” Ook de vingers van 
Kim Kado, Willem Wortel, Hugo 
Hogepief, Paco Post en Bennie Taai 
Taai zijn niet zo lang. Mag Party 
Piet Pablo jouw vingers eens zien? 
Jammer, die zijn ook al niet lang 
genoeg. 

Party Piet Pablo is bang dat hij de 
lange vingers nooit zal vinden. Tot 
hij Jean-Claude ziet, die net bezig is 

met schoonmaken. “Hé, jij hebt lange 
vingers!”, roept Party Piet Pablo. Door 

de gangen van het kasteel snellen de twee richting Marco Marsepein. Nog buiten adem van 
het rennen, hijgt Party Piet Pablo: “Ik … heb … lange … vingers … gevonden.”

Marco Marsepein kijkt eens goed naar de lange vingers van Jean-Claude. Dan begint hij 
heel hard te lachen. “Ha ha ha, Party Piet Pablo toch. Lange vingers zijn koekjes, geen echte 
vingers.” Jean-Claude, die ook door heeft wat er aan de hand is, zegt: “Laat mij maar even 
bellen.” Hij bestelt het grootste pak lange vingers dat hij kan vinden. Tien minuten later 
staat de bezorger al voor de deur.

Marco Marsepein duikt meteen zijn keuken in en maakt zo’n grote schaal tiramisu, daar 
kunnen wel honderd Pieten van smullen. Alle Pieten krijgen dan ook een stuk. Ze vinden 
het heerlijk. Als jij denkt aan tiramisu, kun je het dan al proeven?


