
PANNE OP HET DAK

V roeger, toen was het leven van Chico Choco nog makkelijk. Hij sprong  
soepel van dak naar dak. Oké, soms lag er een dakpan scheef. Of was er een 
schoorsteen wel heel smal. Maar daar leerde Chico Choco wel mee omgaan 

tijdens de Pietengym. De Nederlandse daken waren één grote speeltuin voor hem.

Maar nu, nu heeft Chico Choco 
het een stuk zwaarder. Dat komt 
door al die zonnepanelen op de 
daken. Zie je ze liggen? Ze zijn heel 
belangrijk voor de stroom in huis. 
Maar als de maan achter de wolken 
verdwijnt en het donker wordt, zijn 
die zonnepanelen best gevaarlijk 
voor de Pieten. Zo is Chico 
Choco al over meer dan honderd 
zonnepanelen gestruikeld. “Au!”, 
roept hij dan telkens heel hard. 
Gelukkig is daar nog nooit een 
kindje wakker van geworden. 

Al die uitglijdende Pieten beginnen 
voor een probleem te zorgen: steeds 
minder kinderen krijgen een cadeautje 
in hun schoen. Chico Choco en de 
andere Pieten kunnen namelijk niet 
meer zo snel over de daken klimmen 
als vroeger. Maar die zonnepanelen 
kunnen niet van het dak. Die zorgen 
er namelijk voor dat de lamp aankan. 
Dat het eten in de koelkast koud 
blijft. En dat de wasmachine je kleren 
schoonmaakt.

Sint-verhaaltjes



De Sint zit met zijn handen in zijn lange witte baard. “Wat moet ik toch doen, wat moet ik 
toch doen?”, mompelt hij. “Zonder pakjes is er ook geen Sinterklaasfeest.”

Hugo Hogepief heeft ineens een idee: “Sinterklaas, laten we ook zonnepanelen leggen 
op de oefendaken in onze gymzaal, in Spanje. Dan kunnen de Pieten leren hoe ze het 
zonnepaneel kunnen gebruiken als glijbaan. Zo zijn we straks nóg sneller met pakjes 
bezorgen dan vroeger.” Sinterklaas, die vindt het wel wat. “Dat is een geweldig idee, 
Hugo Hogepief! Laten we het proberen.”

En ja hoor, Chico Choco, Kim Kado, Willem Wortel, Party Piet Pablo en alle andere Pieten 
zijn al helemaal gewend aan de zonnepanelen op de Nederlandse daken. Ze glijden er zo 
vanaf. Dus met dat cadeautje in je schoen komt het vast en zeker goed.
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